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Waar:  
Startplaats:  
 
Afstand: 18 à 20 km 
Vertrek: 09.15 u aan het natuurvriendenmonumentje - Groendreef Oostende 
Start wandeling:  
Luswandeling:  
Middagstop:  
Info:  

Enkel namiddag-
wandeling! 

 Als je twijfel hebt over het doorgaan van een 
activiteit, wegens slecht weer, kijk dan naar uw 
e-mails ‘s morgens of bel naar de wandelleider. 

Verzamel– en  
vertrekplaats 

Zondagwande-
ling: 

 
Maria Hendrika-

park, Groen-
dreef Oostende. 

 
Vertrek om 
09.15 uur! 

Vertrekplaats fietstocht: 
 

Maria Hendrikapark, 
Groendreef Oostende. 
Vertrek FIETSEN om 

10.00 uur! 

ZONDAGSWANDELING 26 mei 2024 
De wandeling verloopt gevarieerd door bossen, over grindweg, door autoluwe landweggetjes, langs het 
jaagpad van de Leie en langs de RAVEL ( = Route à vehicule lent = onze benen) 

We hoppen over de provinciegrenzen Vlaanderen/Wallonië en we flirten af en toe met de Franse grens. 
Onderweg ontdekken we de vele monumenten en begraafplaatsen gelinkt aan WOI. 

Het is GEEN Luswandeling. 
Startpunt:  parking van het museum " Plugstreet 14-18 experience" 

Mesenstraat 156  - 7782 Komen-Waasten. 

De ingang parking is voorbij het imposante "leeuwenmonument". Je neemt het 1ste straatje ( = rue de 
la Munque) rechts en een 100-tal m verder opnieuw naar rechts. = ingang parking.  

In de lobby van het museum kunnen we naar het toilet. 

! 50ct voorzien voor het toilet! 
We starten stipt om 10u. Omdat het ongeveer 1 uur rijden is vanaf Oostende stellen we voor 
om te vertrekken uit Oostende om 8.45u. 
Rond 12.30u is de lunchpauze in "La Bascule" in Waasten (= Warneton). Een sympathiek Waals 
volkscafé. 

! Je kan er niet elektronisch betalen onder de € 15! 
Voorzie dus voldoende pasgeld.  

Om 13.30u vertrekken we voor het tweede deel van onze wandeling richting Mesen en zo naar de par-
king in Ploegsteert  

De speciale kerktoren wenkt ons reeds in de verte. 

We wandelen opnieuw langs enkele bijzondere getuigen van de grote oorlog. 

Rond 16.30u zijn we opnieuw aan de parking. De parking van het museum sluit om 17u! 

De "après" is in " Café de la grand Place" in Ploegsteert. 
Dat is 500m rijden tot aan de markt van Ploegsteert  = Place de la Rabecque. Het Café werd vroeger 
uitgebaat door de ouders van de renner Frank Vandenbroucke. 

Op de markt kan je opnieuw zonder problemen gratis parkeren. 

Je kan er het streekbiertje "Queue de Charrue" proeven. 

Je kan er ook, aan een eerlijke prijs, lekker eten en de niet-bobs kunnen een picon proeven. Zie websi-
te van Café. 

Graag tegen 16 mei melden (bij Jenny of Lie) indien je blijft eten. Zo kunnen de tafels vooraf gereser-
veerd worden. 

Jenny en Lie 


